
 

KERKKLOKJE VAN 2025 (nr. 22) 
 

Pastoor Dölle tel. 045 4051273 
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 
5241208  
Koster Frank Bisscheroux tel. 06 
14933993 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, 
tel. 5241208.  
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 
045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u 
dit nummer bellen. 
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com; 
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl; 
parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
MISINTENTIES VAN 7 t/m 20 DECEMBER 2025 
Zondag 7 december 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- Colla Bemelmans, dochter Manon en kleinkinderen Puk en Teun 
- 3e jrd. Frans Janssen; 
- 7e jrd. Alphons Collaris, tevens voor ouders Mathjeu en Mia Jacobs-Collaris, moeder 
Louise Jacobs-Geelen, schoonouders Col en Maria Collaris-Jacobs. 
Maandag 8 december 09.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 12 december 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 14 december 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- zeswekendienst Betsy Bartholomé-Braspenning; 
- jrd. Johan en Els Keulen-Derks; 
- Jan Moonen en Finy Moonen-Lemans; 
- jrd. Eugène en Nelly Wouters-van Eert; 
- jrd. ouders Gerards-Pisters, 4e jrd. kleindochter Wayona, intentie schoondochter Vivian 
en tante Bertha Merckx. 
Maandag 15 december 09.00 uur: H. Mis.  
Vrijdag 19 december 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Welke verwachtingen hebben wij eigenlijk met Advent? 
Het is mooi als verwachtingen uitkomen. Je kijkt uit naar ander werk, en het lukt, je 
krijgt een nieuwe baan! Je hoopt op genezing, en inderdaad: je wordt beter! Er komt 
plaats in het gewenste verzorgingshuis. Maar wat als je verwachting gefrustreerd wordt, 
als je hoop de grond wordt ingeboord? Ook dat kan ons overkomen. Op de 3e zondag van 



de Advent horen we hoe Johannes de 
Doper zich ontgoocheld voelt. Hij is de 
Voorloper van Jezus, maar hij zit in de 
gevangenis en twijfelt of hij zijn hoop 
wel op de juiste persoon heeft gesteld. 
De profeet Jesaja had toch voorspeld, 
dat de Messias de gevangenen zou  
bevrijden? Wat voor Messias is Jezus als 
Hij hem dan niet uit de kerker bevrijdt?  
Soms zouden wij dat Jezus ook willen 
toeroepen: waarom komt U ons niet 
bevrijden uit het leven waarin we 
vastzitten? Waarom bent U zo ver weg, 
terwijl we U zo nodig hebben? Waarom 

voelen we alleen maar afwezigheid, terwijl U toch beloofd hebt met ons te zijn? Bent U 
het wel op wie de wereld wacht of moeten we een ander verwachten? 
Wie onzeker is en twijfelt, mag zich dit weekend in goed gezelschap weten. Nota bene 
Johannes, de Voorloper van Jezus, twijfelt of hij zijn hoop wel terecht op de man uit 
Nazareth gevestigd heeft. Hij vertegenwoordigt allen die teleurgesteld en ontgoocheld 
zijn, omdat hun verwachting niet 
uitkwam. Maar ook aan de leerlingen 
van Johannes geeft Hij hoop en 
vertrouwen. Hij zegt: “Kijk maar wat er 
hier en nu voor geweldigs om jullie heen 
gebeurt.”  
Misschien hebben we ook onze eigen 
verwachtingen van Jezus zoals Johannes 
die had. Het is dan niet gemakkelijk om 
daar overheen te kijken. Zo moeten we 
ons opnieuw de vraag stellen: op wie 
stellen wij onze hoop? Verwachten wij in 
deze adventstijd Jezus of misschien juist 
een ander?  
Assistent-pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- elke 2e zondag van de maand is na de mis koffie in de kerk (14 december) 
 
3. INFORMATIE OVER PAROCHIE EN BAVOKERK 20-10-2025 
Ongeveer 50-60 parochianen zaten om 19.30 uur in de kerk om te horen van het 
clusterbestuur van de 6 parochies wat de plannen waren met betrekking tot de kerk en  
de parochie voor de komende tijd. 
Na de korte opening van pastoor Dölle kreeg de vertegenwoordiger in het clusterbestuur 
van de parochie Vaesrade het woord. Hij vertelde in het kort wat de plannen waren van 
het kerkbestuur met de kerk en de parochie. 
Op beide vrij kleine tv-schermen werd informatie gegeven qua tekst en bouwtekeningen. 
De teksten waren leesbaar, maar de tekeningen niet of nauwelijks. Er was niet gezorgd 
voor een groter scherm en we kregen geen informatie op papier. 
Vragen werden door elkaar gesteld over verschillende onderwerpen, hetgeen niet 
gemakkelijk te volgen was voor de aanwezigen. Ik vond deze presentatie slordig en 
weinig systematisch. Ik zal een aantal punten aangeven, voor zover ik dat heb kunnen 
onthouden. Volgorde van de punten is willekeurig: 
1. Pastorie en Kabuuske zullen met de grond waarop ze staan verkocht worden. De grond 
onder het Trefcentrum wordt ook verkocht. Wat dat zal opleveren, weet ik  niet. 
2. Assistent-pastoor Jan Geilen moet dus verhuizen, maar de pastorie in Wijnandsrade is 
mogelijk nog beschikbaar.  



3. Dan de plannen in de kerk. De meeste ruimte in de kerk is voor de Openbare 
Bibliotheek; bij het altaar komt een kerkruimte met ongeveer 85 zitplaatsen. Daar zijn 
missen met de harmonie en/of zangkoor niet mogelijk. 
4.Als we niets doen, zijn er jaarlijks tekorten in de exploitatie; in 2028 loopt dat op tot 
78.000,00 euro. 
5. Kerkbestuur blijft eigenaar van de kerk. De verhuur van de kerk (groot gedeelte) 
levert mogelijk 40.000,00 op. De gemeente Beekdaelen wordt de huurder en de OB 
(openbare bibliotheek) gebruiker. OB betaalt een goot gedeelte van de kosten van de  
nutsvoorzieningen. 
6. Het orgel wordt niet verplaatst en dan rijst de vraag of een orgelconcert nog mogelijk 
is. 
7. Verschillende parochianen vinden het moeilijk dat grote vieringen met harmonie en/of 
zangkoor niet meer mogelijk is. Grote vieringen kunnen wellicht in het Trefcentrum 
gehouden worden of in een andere grote kerk in het cluster (Schimmert of Hulsberg) in 
de toekomst. Dat is dan de hoofdkerk van het cluster van 6 parochies. 
8. Vraag is welke optie gekozen gaat worden. Speelt de parochiaan daarin nog een rol of 
is de beslissing voorbehouden aan het clusterbestuur. Dat is nog niet duidelijk… 
9. Gezien het ontbreken van een voorstel van clusterbestuur eindigt de avond met nog 
veel vragen en onduidelijkheden. 
10. Wel is duidelijk dat gewoon “doorhobbelen” niet wenselijk is. Ik wacht af en met mij 
60 parochianen, hoe het verder gaat. Of we nog een keer bijeenkomen, maar dan met 
een duidelijke agenda en goede informatie op papier? Ik zou het wensen. 
Jan Janssen 
 
4. OVERLEDEN 
Op 25 november is dhr. Wiel Buskens (Lindehof 13) overleden. Hij was geboren op 15 
september 1942 te Nuth. De avondwake vond plaats op maandag 1 december; de 
crematie is op dinsdag 2 december om 14.00 uur. 
 
5. HET JAAR A 
Geen idee wanneer dat precies begonnen is, maar jaren krijgen vaak een thema mee: 
het jaar van het erfgoed, het jaar van de vrouw, het jaar van de jeugd. Er is zelfs ooit 
een ‘jaar van de spoorwegen’ geweest. In de Kerk doen we daar ook aan mee. Zo is dit 
jaar een Heilig Jaar of Jubeljaar. In het verleden hebben we ook wel eens een ‘bijbeljaar’ 
of activiteiten rond een ander kerkelijk thema gehad. 
Elk jaar met de eerste Advent beginnen we in de Kerk aan een nieuw kerkelijk jaar. Dat 
begint niet op 1 januari, ook niet met Kerstmis of Pasen, maar op de eerste zondag van 
de Advent, in de aanloop naar Kerstmis. Dan begint de hele cyclus van kerkelijke feesten 
opnieuw te tellen. In de liturgie verandert er dan ook iets. De evangelielezingen van de 
zondagen zijn namelijk verdeelt over drie jaren: A, B en C. Elk jaar staat een van de drie 
zogeheten synoptische evangeliën (Matheus, Marcus of Lucas) centraal. Johannes doet in 
dit rijtje niet mee, omdat dit evangelie eee heel andere opbouw en verhaalstructuur 
heeft. 
Het jaar 2025 was een zogeheten C-jaar. Dit jaar hoorden we vooral teksten uit het 
evangelie volgens Lucas voorlezen. In het weekeinde van 29/30 november begint de 
Advent en dan start weer een A-jaar. Dat betekent dat we het komend jaar veel lezingen 
uit het evangelie volgens Matheus zullen horen. Zo zit de liturgie vol met interessante 
wetenswaardigheden, die elke viering bijzonder en uniek maken.  
 
6. ADVENT 
De advent is de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van 
het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden 
christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus 
wordt gevierd. 
De Advent omvat ongeveer vier weken en telt altijd vier zondagen. 
Adventkransen 
Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp 
van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt 
opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere 



natuurlijke materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op 
iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag 
vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen. 
Zonnewende 
De adventskrans lijkt in zekere zin op een rad. Die gelijkenis is niet toevallig, maar vindt 
zijn oorsprong in een oud gebruik van de Germanen. Voor de heidense Germanen was de 
tijd dat de zon een aantal dagen stilstond aan de Hemel - de zogeheten 
'winterzonnewende' – reden voor het heiligste feest van het jaar. Als de zon stilstond, zo 
dachten de Germanen, 'werkte' zij niet. Het zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor 
de zon het werk ook zouden laten. Gedurende de tijd dat de zon aan de hemel stilstond 
lieten de Germanen daarom alle arbeid rusten. Geen wagen- of spinnewiel mocht 
draaien. Symbolisch werd dit uitgedrukt door een met bosgroen versierd wagenrad aan 
het plafond van de woning te hangen. Het is dit wagenrad dat door missionarissen bij de 
kerstening van de Germanen als basis voor de adventskrans werd genomen. De periode 
van rust rond de zonnewende verklaarden de missionarissen verder tot een periode van 
inkeer en boete, die paste bij een tijd waarin de komst van Christus wordt verwacht. 
 
WEET U DAT:  
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
- u nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor 
de mensen die minder te besteden hebben? 
 
CITAAT: 
Het leven is wat er gebeurt 
terwijl jij andere plannen maakt. 
(John Lennon) 
 


